
 

     voor de komende 40-dagentijd 

 

• 14 februari: Aswoensdag 

• 15 februari: 11u30: Orgel in de Nicolaaskerk 

• 09 maart: Weekend met de vormelingen 

• 10 maart: Solidariteitsmaal 

• 16 maart: 19u00: Taizéviering 

• 17 maart: 3e ingroeiviering 1e communicanten 

• 22 maart: film De Passie - Sint-Jozefkerk 

• 24 maart: Palmzondag 

• 26 maart: 14u30: viering voor verzorgings- 

                  instellingen in Sint-Jozefkerk 

    19u30: verzoeningsviering 

• 28 maart: 19u30: Witte Donderdag 

• 29 maart: 15u00: kruisweg 

    19u30: kruisviering bij de  

                  7 kruiswoorden van Haydn  

                  met Sigiswald Kuijken en  

                  Marleen Thiers  

• 30 maart: 20u00: Paaswake met Sint-Ceciliakoor 

• 31 maart: 10u30: Paasviering met huisorkest 

 

 

 

 

 

Stel je kandidaten voor!  

Je kan het online doen via de website:  

parochie-heilige-nicolaas-van-myra-sint-niklaas 

 

♫ Liefde, eenmaal uitgesproken 

Liefde die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
allesoverwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

Liefde luidt de Naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

Welkom 

Gebed om nabijheid (Phil Bosmans) 

Liefde is de enige sleutel die past  

op de poorten van het paradijs 

Er ligt een stukje paradijs in elke glimlach,  

in elk woord, 

in elke genegenheid aan een ander gegeven. 

Er ligt een stukje paradijs in elk hart, 

dat een haven is, 

in elk huis dat een huis wordt  

met brood en wijn, 

met wat menselijke warmte  

en een lied in de avond. 

Er ligt een stukje paradijs in elke oase, 

waar liefde bloeit 

en mensen voor elkaar weer 'mens'  

zijn geworden als familie voor elkaar. 

Wees ons dan nabij, God, en 

leg jouw liefde in onze handen, 

als de sleutel voor de poorten  

van elk stukje paradijs. 

Gebedsviering 

Zondag 11 februari 2024 

Liefde blijft… 

Valentijnviering 



Liefde is…   

Liefde is bron zijn, 

is water, vuur en zon zijn 

is elkanders lasten dragen 

door goede en kwade dagen 

is gegeven zijn 

is in elkaar verweven zijn 

is op elkander wachten  

is zoenend pijn verzachten  

en tot de handen beven 

elkander zegenen en vergeven. 

De liefde naar Kor., 13  

(Piet Thomas) 

♫ Kort orgelspel 

KVM 

Filmkus (Johanna Kruit) 

Evangelie Joh.15: 12-13; 16-17  

Overweging (Huub Oosterhuis) 

♫ Altijd (Gert V., James C. en Jan S.) 

www.youtube.com/watch?v=hUnaB3Ijr6s 

Altijd, altijd, altijd  
gaan de deuren van m’n hart weer voor je open 
Altijd, altijd, altijd  
zal de liefde tussen ons de muren slopen. 
Zijn je zorgen nog zo groot of klein, 
als het moet zal ik er voor je zijn 

Kussen  
(Alice Nahon) 

 

 

♫ Kort orgelspel 

Geloofsbelijdenis (Michael Steehouder) 

Ik geloof in alles wat leeft, 

heel de wereld die mij omgeeft, 

de levensweg die wij moeten gaan, 

die liefde in ons mensenbestaan. 

Ik geloof in liefde en vuur 

dat wij mensen van uur tot uur 

bestaan in vreugde en in pijn 

om voor elkander liefde te zijn.  

Ik geloof dat God tot ons spreekt, 

alles is vervuld van zijn geest: 

waar vriendschap is en liefde bestaat, 

is God het zelf die met ons gaat. 

V. Ik dank voor de kinderen op mijn weg, 

fonteinen van hoop, 

die mij het leven leren  

steeds opnieuw, 

want alles is heel diep in hen, 

hun vreugden en hun klein verdriet. 

M. Voor ieder dank ik 

met wie ik in de hemel en op de aarde  

verbonden ben. 

S. Ik bid om vrede en geborgenheid 

voor iedereen; 

om kracht en om blijdschap  

en vuur in het hart. 

Dat wij dienend en gelukkig  

door de komende dagen gaan, 

U verheerlijkend en mensen nabij. Amen 

Aswoensdagvieringen in onze parochie: 

woensdag 14 februari  

09.00u. Sint-Nicolaaskerk 

10.00u. Onze-Lieve-Vrouw Ten Bos (Nieuwkerken) 

10.30u. Sint-Jozef (Tereken):  

We starten aan de Wondere Ruimte  

(bij slecht weer in het portaal van de kerk)  

met de asverbranding: breng dus je palmtakje van 

vorig jaar mee. Zo maken we een nieuw begin… 

 

19.00u. Pastoor van Ars (Belsele) 

19.30u.GEEN viering in de Sint-Jozef (Tereken) 

20.00u. Sint-Nicolaas (Sint-Niklaas) 

https://www.youtube.com/watch?v=hUnaB3Ijr6s


Engel  

(Toon Hermans) 

 

 

 

 

♫ Liefde eenmaal uitgesproken 

Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 

Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
Bron van liefde, Liefde zelf. 

Mededelingen 

Zending en zegen (Marcel Weemaes) 

M. Langs betrouwbare wegen, God, 

leidt Gij mensen naar mensen 

en niets gebeurt tussen hen 

aan pijn en aan genade 

dat uw zorgend hart ontgaat. 

V. Ik dank voor ieder mens 

met wie ik mee mocht gaan 

door de tijd die voorbij is, 

voor duizend tekenen van goedheid, 

voor woorden en stilte 

waarin Gij woonde, 

voor mensen met wie ik deelde, 

lief en leed, brood en beker 

leven en hoop. 

M. Ik dank voor wie mij eigen zijn, 

verwant en geliefd, 

voor vrienden overal bij wie ik wonen mag 

als in mijn eigen huis. 

Zo is God de wereld gezind, 

zo heeft God de mensen bemind, 

dat Hij als mens op aarde verscheen, 

een God en vriend voor iedereen. 

Ik geloof wat Hij tot ons zegt: 

ieder die mij volgt op mijn weg 

die maakt zich voor een ander tot brood 

die leeft en overwint de dood. Amen. 

Voorbeden 
Voor mensen die twee aan twee  

samen door ’t leven gaan, 

dat zij Gods liefd’ en vree 

nabij voelen én verstaan, 

zodat zij in goede én in donk’re dagen 

elkander helpen en op handen dragen.  

Voor mensen, gekwetst in hun hart, 

al ging hun relatie hoopvol van start: 

dat ze nieuwe kansen krijgen en geven 

tot ieders geluk van leven. 

Voor kinderen, ouders en grootouders, 

dat ze elkaar blijven omarmen, 

troost vinden op de sterkste schouders 

en elkaar met liefde warmen. 

Waar vriendschap is, … 

Voor mensen wiens geliefde na vele jaren 

als eerste ging naar de overkant. 

Dat zij de nabijheid blijven ervaren 

en hun verdriet verwerken langzamerhand 

Mogen zij - door liefdevolle mensen omgeven -  

weer zin krijgen in het leven. 

Waar vriendschap is, … 

Voor onze gekwetste aarde 

dat we elkaars anders-zijn aanvaarden 

en dat we met vuur 

ijveren voor klimaat en natuur. 

Zo komen we stap voor stap 

tot meer liefde en vriendschap. 

Waar vriendschap is, … 



Offerande 

Wil jij ook onze geloofs-

gemeenschap mee steunen? 

Tafelgebed 

In handen, uitgestoken,  

en in toewijding om niet,  

in brood dat wordt gebroken: 

Gods menswording geschiedt. 

Want mensen gaan weer leven, 

bevestigd en hersteld 

als liefde wordt bedreven 

en God wordt voortverteld, 

als men er bij mag horen 

en plaats krijgt in de kring, 

als men zijn naam mag horen, -  

opnieuw worden geboren, -  

tot Zijn herinnering. 

God, maak ons voor elkaar tot wijn, 

en tot elkanders daaglijks brood, 

zodat wij voor elkaar wat liefde zijn 

vanaf geboorte tot de dood. 

Dat wij - in Jouw voetsporen - , 

kunnen zeggen hier op aard: 

‘jij mag erbij horen, 

jij bent mijn leven waard.’ 

Zing van de liefde… 

Onze Vader (melodie van Ware Vriendschap) 
 

Misschien dat het een droom, maar vrede is 

(M. Weemaes) 

In vriendschap als genade 

en in goede wil geloven, 

elkaar genezen 

met vergiffenis, 

het smeulend vuur 

der hoop niet doven, -  

misschien dat het een droom, 

maar vrede is.  

De volle prijs 

voor het geluk betalen, 

getuigen metterdaad 

dat liefde heilig is, 

de trouw van God  

in eigen trouw vertalen, -  

misschien dat het een droom,  

maar vrede is. 

Een teder mens zijn 

en voor anderen doen 

wat troostend 

als een wonder is, 

zijn hart verpanden 

aan Gods visioen: 

een goede aarde 

die wat hemel is, -  

misschien dat het een droom, 

maar vrede is. 

Communie 
 

Wondere ruimte van je hart  
(Paul Van Vliet) 

De ruimte van je hart 

bepaalt de vrijheid van je leven. 

De ruimte van je hart 

bepaalt de warmte van je huis. 

Zolang je hart maar vol is, 

heb je iets te geven 

aan de man en aan de vrouw 

in je werk en bij je thuis 

De warmte van je hart 

bepaalt de diepte van je liefde, 

van de liefde die je krijgt 

en de liefde die je geeft. 

De warmte van je hart 

bepaalt de warmte van de dagen 

voor de man en voor de vrouw 

met wie je werkt en met wie je leeft 

De warmte van je hart 

bepaalt de vrijheid van je leven, 

de diepte van je liefde  

en de warmte van je huis. 

Zolang je hart maar vol is 

kan je nog wat geven 

aan de man en aan de vrouw 

in je werk en bij je thuis 


